
 
 

22 mei 2022 om 10.00 uur 
Kerk van de Eenheid in Christus 

te Son 

 

 

 

Orgelspel 
 

In stilte bereiden wij ons voor 
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 

Op 5 mei vierden we bevrijdingsdag. Bevrijding van de bezetter die 

ons land vijf jaar de vrijheid ontnam. Maar het grote verhaal dat 

hierdoorheen loopt, is de vernietiging van miljoenen joden. Dat was 

vanwege het duivelse plan om het menselijke ras te zuiveren van de 

joden. Je verstand staat erbij stil. Toch was dit geen nieuw plan. Het 

komt ook voor in het Bijbelse boek Ester.  

Een bijzonder boek en een spannend verhaal, waarin de naam van 
God niet wordt genoemd. De naam Ester betekent: ik die verborgen 

ben.  

In drie zondagse diensten gaan we door het boek Ester - vandaag is 

de eerste. 
 

We steken de tafelkaars aan bij het licht van de Paaskaars, eeuwig 

licht dat ons omringt. 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
 

Drempelgebed 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt met zijn liefde. 
 

Eeuwige, onze God, 

wij, die U nooit hebben gezien,  

ZIE ONS HIER STAAN. 

Wij, die van U hebben gehoord,  

LUISTER NAAR ONS. 

Uw Naam is dat U mensen helpt,  

WEES ONZE HULP. 
U kent ons bij name,  

LEER ONS U KENNEN. 

U hebt gezegd: Ik zal er zijn,  

WEES HIER AANWEZIG. 

Amen 
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Zingen: Lied 513  -  God heeft het eerste woord 
 

Kyrie 
 

Zingen: Lied 869 : 1, 3, 6  -  Lof zij de Heer, ons hoogste goed 
 

Gebed 
 

Eerste schriftlezing  Deuteronomium 31 : 14-18 
 

Zingen: Lied 944 : 1, 2 -  O Heer, verberg u niet voor mij 
 

Tweede schriftlezing  Ester 2 : 1-17 
 

Zingen: Lied 695 : 1, 3, 5  -  Heer, raak mij aan met uw adem 
 

Overweging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 1001 : 1, 2, 3 – De wijze woorden en het groot vertoon 
 

Toelichting bij de collecte 

Collectedoel: De Steenuijl  

Rekeningnummer: NL92 RABO 0180 7006 69 
 

Gebeden  Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit  

in eeuwigheid. 

Amen. 
 

Zingen: Lied 416 : 1, 2, 3, 4 
 

 

Zending en zegen 
 

Orgelspel  
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Lied 513 

 
2. God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3. God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
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Lied 869 : 1, 3 en 6 

 
3. Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 

doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere! 

 

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang 

van ganser harte prijzen 

en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 

Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 
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Lied 944: 1 en 2 

 
2. En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik U geen liefde bied. 

Ik noem U, maar ik ken U niet, 

ik buig mij, maar ik ben het niet 

en mijn gebed is tegen mij. 
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Lied 695 : 1, 3 en 5 

 
 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 
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Lied 1001: 1, 2 en 3 

 
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
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al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 


